
  

 

 

 
 
 
Echtgenoot van:  
 

Godelieve Coessens 
 
Papa, schoonpapa en opa van: 

 
Pascal en Els De Winne – Carnewal 
 

Flore en Thomas De Winne – Matthijs 
Fien De Winne 
 

Carolina en Guy De Winne – Brizar 
 

Jelle D’ hondt 
 
Nemen eveneens deel in de rouw:   
 

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
en de families De Winne – Magherman – Coessens – De Borle 

 

 
Dank en waardering gaan uit naar:  

huisartsenpraktijk Dr. Van Lancker en Dr. Van Impe,  
dokters en verplegend personeel van het A.Z. Maria-Middelares te Gent 

en allen die Werner genegen waren. 

 
Werner is opgebaard in het funerarium Rouwcentrum Den Tandt,  

Provincieweg 359 te Hillegem, en kan er begroet worden  

na telefonische afspraak op het nummer 053/62 25 47. 
 

 
Mogelijkheid tot condoleren:  
 

Wiris uitvaartzorg t.a.v. “Familie de heer Werner De Winne”, 
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem of online www.wiris.be  
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Bedroefd, maar dankbaar om wie hij voor ieder van ons was  

nemen wij afscheid van 
een lieve echtgenoot, papa en opa 

de heer 

Werner De Winne 

Echtgenoot van mevrouw Godelieve Coessens 

 

Geboren te Zottegem op 15 januari 1940 
en zachtjes heengegaan in het AZ. Maria Middelares te Gent 

op 22 mei  2024 op de leeftijd van 84 jaar. 
 
 

 
Volgens de wil van Werner nemen wij afscheid, in familiekring,  

tijdens de plechtigheid in de aula van rouwcentrum Den Tandt te Hillegem,  
Provincieweg 359, op woensdag 29 mei 2024 om 10.00 uur. 

 
Daarna wordt Werner te ruste gelegd  

op het urnenperk van de stedelijke begraafplaats  
van Zottegem in de Kluisstraat. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Kijk me aan en zie wat is 

Weet wat was maar niet meer is 

Dankbaar voor al wat ik mocht beleven 

Kijk ik terug op mijn rijke leven 

Als pijn de lach vervangt 

Je doodmoe naar de nacht verlangt 

Hoeft afscheid geen verdriet te zijn 


